
In Schotland heeft een 
Deense dog 
een spookkasteeltje aan 
een Loch. 
De kamers zijn versierd 
met knoken en bordjes: 
‘Bedrooms, English 
spoken’.
En ‘s nachts verschijnt 
daar dan een fantoom
dat uitroept: ‘Droggen zijn 
bedroom!’


